Geef vandaag voor de toekomst

Sinds mei 2025 wappert er
een vredesvlag bij Het Brandpunt.

Wij willen hiermee een signaal afgeven dat in deze AC tle

woelige tijden het streven naar vrede voor iedereen kb l

voorop moet staan.




De oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt wil een levende gemeenschap zijn van
mensen op de weg van Jezus, die hun geloof samen willen belijden in openheid naar elkaar en
naar de wereld. De vrijheid die de Geest ons geeft, verbindt mensen met elkaar en inspi-
reert tot een opnieuw verstaan van de Bijbel.

Het Brandpunt: een levende gemeenschap

Je kon het proeven tijdens de laatste raadpleging van de gemeenschap in
oktober. Maar ook in de wijze waarop we tot een profiel voor de nieuwe
dominee zijn gekomen. De blik is op de toekomst gericht. De bereidheid om
nieuwe wegen te gaan en kansen te zien, de betrokkenheid van zovelen, het
laat zien dat we een levende gemeenschap zijn. Waar God aanwezig is door

zijn Geest.

Ik gun dat ons: dat we voldoende spirit hebben om kansen te blijven zien en met een open blik de toekomst
tegemoet te treden. In verbinding met elkaar en met de wereld om ons heen. Met oog voor mensen die extra
aandacht nodig hebben en voor het behoud van de Schepping. Dat mensen die in Het Brandpunt komen, merken
dat Het Brandpunt een plek is waar je de levende God kunt ontmoeten. En dat die ontmoeting ons leven, onze
toekomst kan veranderen. Dat jij en ik, en iedereen die Het Brandpunt binnenkomt, kunnen proeven dat
oecumene hier gestalte krijgt. Een levende gemeenschap die nieuwe wegen durft in te slaan.

De OWR wil iedereen bedanken die zich inzet voor Het Brandpunt. Voor alles wat er elke dag wordt gedaan. Dat
zovelen zich inzetten voor Het Brandpunt stemt hoopvol. In deze folder komen enkele van deze mensen aan het
woord. Zij vertellen wat hen beweegt en hoe zij zich willen inzetten voor Het Brandpunt en de samenleving.

Namens Oecumenische Wijkraad

Dominique de Boer, voorzitter

Berthe van Soest: "Een gemeenschap met katholieke en protestant-
se leden, vrienden en betrokkenen; met een katholieke en een protes-
tantse pastor. Dat is uniek! Wij bieden levende oecumene.”




Oefenplaats voor oecumene

Het Brandpunt is een christelijke geloofsgemeenschap met een oecumenische identiteit die deel uitmaakt van de
PKN-gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord. We laten ons inspireren door de Geest en door de wijsheid en ver-
halen uit de Bijbel en de tradities die zich daaruit hebben gevormd. We gaan het gesprek aan waar het schuurt.
Dat doen we vanuit de kracht van de oecumene: het voeren van een dialoog over wat ons bindt. De gemeenschap

is een oefenplaats voor een voortgaande oecumene. Marja Zwigge/aar': Oecumene is een levensvisie.
Een houding die uitgaat van inclusiviteit. Oecume-
Richtingwijzers ne is verbinding zoeken.

Om onze gemeenschap levend te houden, is het noodzakelijk dat we in beweging blijven. Voor de weg die we sa-
men willen gaan hebben we wel een aantal richtingwijzers nodig. We noemen er een paar:

o We borgen het oecumenisch karakter door een pastoresteam met een PKN dominee en een RK pastor.
o We zijn een actieve groene kerk waarin duurzaamheid en betrokkenheid bij de Schepping centraal staat.
o We houden het verlangen naar vrede en rechtvaardigheid levend.

o We hebben een toekomstbestendig gebouw dat passend is voor de gemeenschap van de toekomst.

o We werken vanuit een solide financiéle positie, inkomsten en uitgaven zijn zo veel mogelijk in balans.

Extra inkomsten nodig

De OWR hoopt dat u mee wilt gaan op de weg naar een toekomst waarin we deze uitgangspunten met elkaar ver-
wezenlijken. Het uitgangspunt om inkomsten en uitgaven in balans te houden is een belangrijke randvoorwaarde.
We verwachten dat we extra inkomsten kunnen krijgen uit de verhuur van een gedeelte van ons gebouw. Maar
uw ruimhartige bijdrage aan de Actie Kerkbalans blijft heel hard nodig om basiszaken als de salarissen van pasto-
res, de kosten van de vieringen, het pastoraat, gebouw, energie etc. te kunnen blijven financieren. Deze kosten
zullen ook in 2026 stijgen.

Ook u zult ervaren dat uw uitgaven gestaag hoger worden, maar wilt u, als het enigszins mogelijk is,
uw vrijwillige bijdrage verhogen? En als u nog niet deelneemt aan de actie kerkbalans, danis nu
het goede moment om daar mee te beginnen.

Zo kunt u vandaag geven voor de toekomst van Het Brandpunt.

De Oecumenische Wijkraad van Het Brandpunt



Gerard Verweij

“Van werk naar kerk. Zo kreeg duurzaamheid zijn plek binnen Het Brandpunt”, vertelt
Gerard Verweij, lid van de werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op Weg.

“Het begon op mijn toenmalige werk bij een adviesbureau waar ik een project be-
dacht met de titel "Naar een duurzame kwaliteit van leven’. Dit project haalde het
niet bij de subsidiegever. Geinspireerd door de pelgrimage van Jos van Oord naar
Santiago de Compostella dacht ik aan: ‘Pelgrimeren naar een duurzame kwaliteit van
leven’. Uiteindelijk heb ik met een groep mensen uit verschillende kerken diverse I
pelgrimages georganiseerd in Nederland en nabij Amersfoort.

Duurzaamheid en kerk liet mij niet los. Met een aantal Brand-
punters ben ik in 2015 de werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op Weg gestart. Met dit
vrijwilligerswerk in de werkgroep geef ik op mijn manier invulling aan mijn geloofshou-
ding om iets te doen voor de ander. En de voldoening dat wij de nodige resultaten heb-
ben weten te bereiken: zonnepanelen op het dak, status van Groene kerk en de activi-
teiten rond de Scheppingsperiode in september. In die periode staan we stil bij de aar-
de en alles wat daarop leeft en waar we als gemeenschap zoeken naar wat ons inspi-
reert, wat ons draagt en hoe wij kunnen zorgen voor de schepping. En dat dan vooral in
verbinding met anderen realiseren is belangrijk voor mij.”

Dick Biesta: "Je wordt gesterkt dat je niet alleen staat in een
moeilijke tijd waarin we leven. Het is fijn om dat samen met me-
destanders te doen. Daar krijg ik energie van.”

Marina Budding

“Sinds 1998 ben ik actief in de leiding voor de Kinderwoorddienst van Het Brandpunt. Des-

tijds was mijn dochter van vier de aanleiding om mij te gaan inzetten voor de Kinderwoord-

dienst. Ik vind het prachtig om de kinderen een Bijbelverhaal te vertellen. Als team gebruiken
. we hiervoor diverse methodes o.a. Kinderwoorddienst.nl. en Samueladvies.nl. Zij geven ook
\ A de nodige handvatten voor een leuke verwerking van het Bijbelverhaal. Hier kan ik goed mijn
creativiteit in kwijt. Samen met Annefieke Prins (vanuit de OWR betrokken) doe ik nu de
coordinatie van de Kinderwoorddienst en hebben wij negen gemeenteleden bereid gevonden
om, samen met ons, bij toerbeurt de Kinderwoorddienst voor de kinderen in te vullen.

Ik vind het belangrijk dat dit werk voortgaat ook al hebben we minder kinderen dan in de beginperiode van Het
Brandpunt. De kinderen hebben een eigen plek in de kerk nodig! Daar zet ik mij met hart en ziel voor in.”



Gelovige bezieling: een dagelijks ochtendgebed.

Iedere ochtend om 8.00 uur is er in het stiltecentrum van Het
Brandpunt een klein half uur van samenzijn. Met kaarsjes branden,
stilte zoeken, een Bijbelwoord met gezamenlijke gebeden en een
paar Taizéliederen. Als u wilt, kunt u daar één of meerdere dagen
bij aansluiten. U bent elke dag van de week welkom.

Tineke Bos
“Mijn drijfveer in het diaconale werk is het verlangen om mijn geloofshouding om te
zetten naar een levenshouding op zoek naar vrede en gerechtigheid in de wereld.
Vanuit mijn christenzijn zoeken naar een geloof dat niet wegkijkt. En dat vind ik bij
uitstek bij de diaconie en als lid van de werkgroep Brandpunt Duurzaam op Weg. Ik
word blij van de website die kortgeleden door dertien diaconieén in Amersfoort is
gelanceerd. Hier kunnen mensen met hun hulpvraag terecht, ongeacht of zij aan een
. kerk verbonden zijn of niet. In korte tijd zijn er al meer dan dertig vragen geweest.
Een voorbeeld van wat mij raakt is de hulpvraag van een gescheiden man die zijn
antikraakwoning uit moest en ten einde raad was. Met ondersteuning van een ge-
meentelid, die hem hielp met de verhuizing tot het inrichten van zijn nieuwe woon-
ruimte, wist hij zijn leven weer op de rit te krijgen.

Niet alleen zelf het radertje in het geheel zijn, maar juist ook anderen in beweging te brengen in zorg voor de
medemens en de schepping. Dat is voor mij diaconaat, het hart van de kerk: het vertalen van het geloof naar
de praktijk van alledag, iedereen diaken!”
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Victor Niks: In de vieringen in Het Brandpunt kan ik mijn spi-
rituele ziel opladen. Door samen te zingen en te bidden verbind
Je je met andere mensen.

vierend< rap

geMeensC




Impressie van de Brandpuntdag

Op een Brandpuntdag staat elkaar ontmoeten centraal. Deze dag viel dit jaar samen met de Startzondag waar-
mee we het nieuwe seizoen aftrappen. Zo’n dag begint uiteraard met samen vieren. Daarin stond Hildegard von
Bingen centraal. Zij is een vroegmiddeleeuwse Benedictijnse kloosterlinge die door visioenen de verbinding zocht
tussen haarzelf en God.

Tijdens de viering werd ieder uitgenodigd iets te proeven van zo’n visioen. Door een meditatie, door mee te zin-
gen en te bewegen met regels uit een speciaal gecomponeerd visioenlied en door te luisteren naar de overwe-
ging van Berthe van Soest.

Feestelijk aangeklede hal



Actie
Kerkbalans
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Het Brandpunt en PG Hoogland/Amersfoort-Noord

Het Brandpunt is onderdeel van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-

Noord (PGHAN). Binnen de PGHAN vormt Het Brandpunt samen met De Inham en De P A D gl o da Kerk
Veenkerk een veelkleurig geheel. Hoe verschillend van karakter ook, samen weten we |

ons geroepen om gemeente van Jezus Christus te zijn. Op financieel gebied worden de grote bestedingen gecoor-
dineerd door de PGHAN. Denk daarbij 0.a. aan het onderhoud van het gebouw, energiekosten, salarissen en verze-
keringen. Het Brandpunt blijft echter zelf verantwoordelijk voor een goede financiéle balans, inclusief deze grote
uitgaven. Elk jaar wordt in overleg een realistische begroting voor Het Brandpunt opgesteld waarin inkomsten en
uitgaven in evenwicht moeten zijn. Door inflatie en gestegen energieprijzen moeten we alle zeilen bijzetten. We
proberen daarom de uitgaven laag te houden zonder dat de kerkelijke activiteiten in het gedrang komen en we

rekenen wat de inkomsten betreft op uw vrijwillige bijdrage.

Het Brandpunt is een unieke oecumenische geloofsgemeenschap en u maakt daar deel van uit.
Het is dan ook mooi om die gemeenschap te kunnen steunen.

Uw bijdrage komt volledig ten goede aan Het Brandpunt en haar activiteiten.
Help mee, zodat Het Brandpunt ook in de komende jaren van betekenis kan blijven!

Age Pranger, voorzitter College van Kerkrentmeesters

Zo denken we het komend jaar in Het Brandpunt het geld te besteden en te ontvangen. U ziet dat we een klein
tekort begroten voor 2026. Gestegen onderhoudskosten van ons kerkgebouw, hoge energiekosten en de inflatie
maken het kerkzijn duurder. Maar met uw steun blijft het betaalbaar.
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Contactgegevens Het Brandpunt

hetbrandpunt.net/contact/

Het Brandpunt

Laan naar Emiclaer 101

3823 EG Amersfoort

T 033 - 4554666

www.hetbrandpunt.net

Open op maandag tot en met donderdag: 10.00 - 12.00 uur.
Viering iedere zondag om 10.00 uur.

ledere ochtend om 8.00 uur kort samenzijn in het stiltecentrum.

Pastor: Josephine van Pampus (josephine.van.pampus@hetbrandpunt.net)
Waarnemend predikant: Berthe van Soest (berthe.van.soest@hetbrandpunt. net)
Pastoraal contactpunt: Willemien Kamphuis (06 41 74 09 91)



